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Druk, druk, druk 
 
De kinderen van Futur gaan, sinds de schoolvakantie in juli, alweer een tijdje naar school. Dat 
betekent voor de 77 kinderen bijna altijd een nieuwe klas met een nieuwe juffrouw of meester, of 
ook nog een nieuwe school als ze voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. 
 
Kinderen groeien en uniformen of schoenen slijten, er zijn nieuwe boeken nodig en schoolgeld 
moet betaald worden. Het is dus een drukke tijd geweest voor Putu Ari en Komang om dit 
allemaal te regelen of in te kopen, per kind alles in te pakken en dan met de motor er op uit om 
de spullen thuis te bezorgen. 
 
Het betekent ook dat we rond deze tijd de hoogste financiële uitgaven hebben, maar daar 
houden we uiteraard vooraf al rekening mee. 
 
Wij krijgen het nu zelf ook wat drukker, vanwege de voorbereidingen voor het bezoek aan de 
Futur kinderen op Bali, in januari aanstaande. U hoort ons daar niet over klagen, want 
gecombineerd met een prachtige vakantie op Bali is dat niet verkeerd! 
Er zijn een aantal nieuwe kinderen die we kunnen helpen en die gaan we zeker als eerste een 
bezoekje brengen. 
Wij zullen u op de hoogte houden, zowel via de nieuwsbrieven als op FaceBook! 
 
 
Bezoekjes aan de kinderen 
 

In februari van dit jaar hebben we bezoekjes 
gebracht aan de kinderen van Futur. Hierbij 
een impressie. 
 
De bezoekjes zijn bedoeld om te kijken hoe 
het met de kinderen gaat op school en om te 
zien hoe de huiselijke situatie is.  
Controleren of ouders nu wel in staat zijn om 
zelf een bijdrage te leveren aan alle kosten 
voor school is en blijft lastig, maar de situatie 
ter plekke, en ons gevoel daarbij, geeft ons in 
ieder geval een beeld daarvan. 
 
 
 

Zoals u hier kunt zien geven we meestal ook wat kleding die we uit Nederland hebben 
meegenomen. 



 
 
Buiten schooltijd moeten de kinderen vaak 
meewerken om wat extra inkomsten te genereren. 
Zoals u op de foto ziet zijn dit vaak offertjes die 
gemaakt worden voor de verkoop, omdat families die 
wel werk hebben meestal geen tijd hebben om de 
offertjes zelf te maken. 
 
Bananenbladeren worden in langwerpige stukken 
gesneden en daarna in elkaar gevlochten tot bakjes 
of andere kunstige uitingen, zoals de beeltenis van 
dieren. 
 
Op de foto ziet u een van de kinderen bezig met de 
bloemen die altijd deel uit maken van de offers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sommige kinderen gaan helemaal op in het 
maken van huiswerk, zoals u hiernaast kunt 
zien. Huiswerk maken of oefeningen maken 
die Putu Ari en Komang aanleveren aan de 
kinderen, is een onderdeel van de extra lessen 
na schooltijd. 
 
 
 

 
 
 
 
Om aan te geven hoe de kinderen leven, 
hebben we wat foto’s toegevoegd van een 
familie die in de bergen woont. 
 
Inkomsten zijn er vrijwel niet, de familie leeft 
van sprokkelhout dat op de markt verkocht 
wordt of van fruit dat in de omgeving groeit. 
 
U kunt zich voorstellen dat deze familie heel 
erg blij is met de hulp van u, zodat ook deze 
kinderen naar school te kunnen gaan. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Het is op deze foto niet te zien, maar dit 
“huisje” staat aan de rand van de berghelling. 
Kleine kinderen lopen daar zonder toezicht 
rond en schijnen daar geen moeite mee te 
hebben. Bij ons lopen soms de rillingen over 
de rug als we dat zien. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het huisje is gebouwd van alles wat er maar 
gevonden kon worden: oude houten platen, 
zinken platen, bakstenen en oude dakpannen. 
 
Binnenin het huisje is een deel in gebruik als 
keuken. Het koken gebeurt boven een open 
vuur van sprokkelhout uit de bossen. Simpel 
elektra is meestal wel aanwezig, een 
waterleiding meestal niet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het woongedeelte en slaapkamer bestaan 
vrijwel altijd uit 1 ruimte. Het is er vuil, alles ligt 
op de grond en bij meer kinderen liggen de 
matrassen ook op de grond. 
 
Toch hoor je de mensen niet klagen, ze zijn 
heel gastvrij en willen je altijd wat aanbieden, 
zoals een kokosnoot met een rietje er in. 
 
 
 
 
 

 
 
Het zet ons altijd weer met beide benen op de grond en geeft veel stof tot nadenken….. 
 
 
 
 



 
 
 
Stichting Futur op FaceBook 
 
 

 
Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we nu ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op 
het URL adres http://www.facebook.com/Stichting.Futur. Als u daarbij ook de pagina (het logo) 
een “like” wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan 
de stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties binnen kunnen halen. Dit is echt 
nodig door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs. 
 
 
 
Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl . 
 
Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer 5981066 (IBAN: NL74INGB0005981066), 
ten name van Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur”. Het project is ANBI 
gecertificeerd, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting. 
 
Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u 
deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de 
website www.futurbali.nl  
 
Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften! 
 
Fred en Fia Wiegel 
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih 
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