Nieuwsbrief december 2015

LAAT KANSARME KINDEREN NAAR SCHOOL GAAN.

Wetenswaardigheden over Balinese basisscholen

Het leek ons dit keer wel leuk om iets meer te vertellen over hoe het er eigenlijk aan toegaat op
de Balinese basisschool.

De schoolgaande kinderen zijn in Indonesié
verplicht om een uniform te dragen; op de
basisschool is dat een witte blouse en rode broek
of rok. De jongens en meisjes hebben daarbij ook
nog een rode stropdas om.

Op de onderstaande foto’s zie je echter ook dat
de kinderen en de juffrouw soms een sarong
dragen, waarbij de meisjes een kebaya (kanten
blouse) aan hebben en de jongens een witte
blouse met op het hoofd een witte “udeng”. De
kinderen hebben dan namelijk, voordat de lessen
beginnen, bij de schooltempel geofferd en
gebeden omdat het volle- of nieuwe maan is.

Het schooljaar loopt van half juli tot en met het
volgend jaar half juni. De kinderen gaan 6 dagen
in de week naar school, van 7.15 uur in de
ochtend tot 12.30 uur in de middag.

Dit lijkt erg vroeg, maar bedenk daarbij dat het

. leven op Bali elke morgen om 6 uur al op gang
komt. In de bergen of afgelegen streken moeten
de meeste kinderen ook nog eens een lange
afstand lopen voordat ze hun school bereiken.
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Op vrijdag en zaterdag wordt er op school een
bruin uniform gedragen. In het Indonesisch wordt
dit een “Pramuka” uniform genoemd, wat
padvinder betekent. Op de foto hiernaast ziet u
dat de kinderen dit uniform dragen.

De uitleg van Pramuka is “praja muda karana”,
wat betekent “jonge, positieve en creatieve
kinderen, die van hun land houden”.




De kinderen gaan op deze dagen vaak met de
leraar of lerares naar buiten, waarbij ze leren
omgaan met de natuur. Alles is hierbij gericht op
de vorming van het karakter, moraal en de geest.

Het symbool van Pramuka is de “tunas Kelapa”,
de jonge kokosnoot. Dit symbool is gekozen
omdat alles van de kokosnoot gebruikt kan
worden; het sap, het witte kokos en het omhulsel.
Het omhulsel is als brandstof te gebruiken of er
worden gebruiksvoorwerpen van gemaakt.

Als de kinderen naar school lopen zie je soms
kinderen met een kleine bezem lopen, gemaakt
van samengebonden soepele takken. Als
onderdeel van de les worden op sommige dagen
kinderen aangewezen om de omgeving van de
school of het klaslokaal schoon te vegen.

Het schooljaar bestaat uit twee semesters, die
afgesloten worden met een rapport. De kinderen
worden daarbij tevens gerangschikt naar hun
prestatie.

Deze ranglijst wordt gemaakt om de kinderen te
motiveren de beste van de klas te worden. De
kinderen die het laagst in de ranglijst staan
krijgen een waarschuwing dat het resultaat niet
goed is, waarbij de betrokken ouders het rapport
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belangrijk; ze zijn ontzettend trots als ze nummer
1 van de klas zijn. Competitie, op allerlei gebied,
is sowieso belangrijk voor de schoolkinderen op
Bali.

Er worden bijvoorbeeld Olympiades gehouden
voor wiskunde, Indonesische taal, sport
(zaalvoetbal, tafeltennis, etc.), gedichten,
voordrachten en wandelsport. Dit laatste is leuk
om te zien; grote groepen kinderen keurig in het
gelid lopend langs de weg. Hierbij worden door
oudere leerlingen wel afstanden van 20 km
gelopen.

De kinderen hebben vrij van school in de maand
juli, als het schooljaar is afgelopen en in de
maand december als het 1° semester is
beéindigd.




In de Hindoe cultuur op Bali zijn er naast de
eerder genoemde volle- en nieuwe maan
ceremonie nog veel andere ceremonies die het
leven op Bali voor een groot deel bepalen en waar
de kinderen op Bali vrij zijn van school. Hieronder
volgt een korte opsomming van de belangrijkste
ceremonies.

Galungan enKuningan: Met Galungang vieren de
Balinese families de terugkeer van goden en
voorouders naar hun geboorteplaats. In principe
symboliseert het feest de overwinning van het
goede op het kwade.

Tien dagen hierna is de viering van Kuningan. Op
deze dag herdenken de families het vertrek van
hun voorouders naar de hemel, na een verblijf
van tien dagen op aarde.

Nyepi day: Nyepi staat voor het begin van een
nieuw jaar in de Balinese kalender. De dagen
ervoor en erna zijn er allerlei ceremonies, maar
op de dag zelf is het juist volkomen stil. De dag
van de stilte is voor Balinezen een dag zonder
geluid, vuur, elektriciteit, werk, vermaak en
reizen.

Idul Fitri: Suikerfeest na afloop van de Islamitische Ramadan.

Imlek: De Indonesische versie van het chinees Nieuwjaar.

Bruiloft Komang en Maha

Op 29 september is Komang, onze medewerkster van Futur, in het huwelijk getreden met haar
grote liefde Maha. Het was een mooi feest, waarvan we enkele foto’s met u willen delen.

Op de foto hieronder ziet u van links naar rechts: Ayu (pleegdochter van Komang), Yesi (dochter
van Maha), Komang, Maha en Satya (zoon van Maha)




Rechts: Komang en Maha samen met Putu Ari,
Ari, onze andere medewerkster van Futur.

Stichting Futur op Facebook

Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we nu ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op
het URL adres http://www.facebook.com/Stichting.Futur. Als u daarbij ook de pagina (het logo)
een “like” wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan
de stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties binnen kunnen halen. Dit is echt
nodig door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs.

Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl .

Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer 5981066 (IBAN: NL74INGB0005981066),
ten name van Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur”. Het project is ANBI
gecertificeerd, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geinteresseerd zijn in dit project, stuurt u
deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de
website www.futurbali.nl
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Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften!

Fred en Fia Wiegel
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih




